
Collecte Werelddiaconaat

 

Collecteafkondiging 

We collecteren vandaag voor kwetsbare kinderen en jongeren in Colombia. Colombia is een 

land met een lange geschiedenis van veel geweld. Nu er meer vrede is, komen er steeds 

meer toeristen. Dat is natuurlijk prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Vooral 

kinderen die veel op straat leven of kinderen van vluchtelingen lopen risico dat er misbruik 

van hen gemaakt wordt. Het is iets waar iedere ouder en grootouder bang voor is en 

kinderen voor waarschuwt: “Ga niet met een vreemde mee!”Tegenwoordig krijgen steeds 

meer kinderen in Nederland een soort gps mee, waardoor ouders kunnen volgen waar ze 

zijn. Dat gaat misschien wat ver. Maar zeker in Colombia zijn er plekken waar te weinig 

toezicht is op kinderen.  
 
We collecteren vandaag daarom voor werk van Kerk in Actie, waarbij ouders en kinderen die 

aan de Colombiaanse kust wonen, gewaarschuwd worden over de risico’s die kinderen 

kunnen lopen. Op speelse wijze leren kinderen dat niemand hen zomaar mag aanraken, hoe 

ze ‘stop’ kunnen zeggen, en met wie ze kunnen praten als er toch iets gebeurt. Ook zijn er 

twee opvanghuizen waar kinderen terecht kunnen. De meesten blijven daar 3 tot 18 

maanden. De Colombiaanse kinderbescherming begeleid hen terug naar huis of naar een 

pleeggezin, waar het veiliger is. 

Met jouw gift in de collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kwetsbare 

kinderen in Colombia. Van harte aanbevolen. Dankjewel!  

Meer informatie op kerkinactie.nl/stopmisbruik   

Kerkbladbericht 

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia 

http://www.kerkinactie.nl/stopmisbruik


Met het opkomend toerisme in Colombia neemt ook het seksueel misbruik van kinderen 

jongeren toe. In het toeristische noorden werkt een partnerorganisatie van Kerk in Actie met 

kerken, lokale gemeenschappen, scholen en politie samen om seksueel en huiselijk geweld 

te voorkomen, en om slachtoffers liefdevol op te vangen. 

Vooral jongeren uit inheemse bevolkingsgroepen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit 

Venezuela lopen extra risico. Sociaal werkers geven voorlichting op scholen in 

achterstandswijken en informeren opvoeders over de gevaren. Ook trainen ze jaarlijks 170 

ambtenaren, kerkleiders en leraren zodat zij misbruik sneller herkennen en weten wat ze 

kunnen doen om dit te voorkomen.  

‘s Nachts gaan ze de straat op om contact te leggen met kinderen en jongeren die 

slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hen psychische en juridische 

hulp. In twee opvanghuizen kunnen slachtoffers onderdak, intensieve (trauma)begeleiding 

en ondersteuning krijgen om terug te keren naar huis of - als dat niet veilig is- naar een 

pleeggezin. 

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere deze kwetsbare 

kinderen in Colombia. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte werelddiaconaat november of 

doneer online. Hartelijk dank! 

Lees meer op kerkinactie.nl/stopmisbruik   

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

https://collecte.protestantsekerk.nl/?collecte=701Qu000005LH80IAG
http://www.kerkinactie.nl/stopmisbruik

